
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vienna, Femke en Preza (1A) 

Feija en Mercy (1D) 

Charlotte (2B) 

Floris (2C) 

Finn, Jorna, Collin, Lev en Noah (3D) 

Lieke (4A)  

Sander (4B) 

 

Dhr. A.C.J.M. Jansen 

Mw. P. Koerts-Bijl 

Dhr. H. van Bokkem 

 

Wij bedanken: 

Amber Beljaars (oud-leerling) 

Zoë Haddon (oud-leerling) 

Mw. S. van Loon en mw. M. van Loon 

Mw. M. Lindenbergh 

Mw. K. Hill 

En iedereen die materiaal heeft aangeleverd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Blik op Bahûrim’ is een project van Penta Bahûrim. Van leerlingen, 

voor leerlingen (en andere belangstellenden). 

 

Penta Bahûrim 

Mgr. Smitstraat 3 

3232 BN Brielle 

tel. 0181 475 275 

internet: bm.penta.nl 

e-mail: bm@penta.nl 



 

Van de redactie  

 
Vorig jaar had iemand een lumineus idee: een 

schoolkrant maken met wetenswaardigheden over 

jullie en onze school. Zie daar: vorig jaar gaven wij 

een schoolkrant uit. Dat begon aarzelend met een 

krant aan het einde van het schooljaar. Gezien het 

grote succes - slechts een enkeling gooide de krant 

onmiddellijk in de prullenbak - hebben wij 

besloten om dit jaar twee kranten te maken. In december 2022 verscheen de kersteditie. Nu 

hebben wij een zomerkrant voor jullie gemaakt. Hopelijk genieten jullie van onze inspanning om 

er een aansprekende schoolkrant van te maken. Het is ook de bedoeling dat je de krant laat 

lezen aan je ouders/begeleiders. Vanzelfsprekend komt er ook een digitale versie van deze 

schoolkrant op de website van school te staan. 

Het schooljaar 2022-2023 zit er op. De 

zomervakantie breekt aan. Wat hebben wij 

weer allemaal meegemaakt? Veel, heel veel. 

De schoolkrantredactie heeft zich 

ingespannen om voor jullie (en jullie 

ouders/begeleiders) een nieuwe BM-

schoolkrant getiteld ‘Blik op Bahûrim’ te 

maken. Er waren diverse uitstapjes. Leerjaar 4 

ging naar Parijs, leerjaar 3 naar de Ardennen 

en de leerjaren 1 en 2 verbleven in Ter Aar. 

Daarover lees je in deze nieuwe schoolkrant. 

Daarnaast een spectaculaire fotoquiz waarin 

je docenten als baby of peuter moet 

herkennen. Er is een heuse prijs aan 

verbonden.  

 

 

 

 

Uiteraard krijg je boekentips, want zeker 

tijdens de zomervakantie wordt er nog wel 

eens gelezen. Inmiddels traditie is het 

interview met een docent. Ditmaal zelfs 

twee, een dubbelinterview met de dames Van 

Loon. 

 

Als je zelf nog ideeën hebt voor een 

schoolkrantonderwerp mag je één van ons 

(hieronder de e-mailadressen) een bericht 

sturen.   

Voor volgend schooljaar zoeken wij ook 
nieuwe redactieleden van alle leerjaren. Vind 
je het leuk om mee te denken en een stukje te 
schrijven? Laat het ons weten. Wij vergaderen 
een aantal keren, meestal in de grote pauze. 
Het is niet de bedoeling dat jullie lessen 
missen.  
  
De redactie wenst iedereen een ontspannen 
vakantie en hoopt jullie gezond en wel terug 
te zien in augustus.   

  
 
 

Heb jij nog leuke ideeën, vragen of opmerkingen voor de volgende schoolkrant?  

Laat het ons weten! Je kan mailen naar:  a.jansen@penta.nl, h.vanbokkem@penta.nl of  

p.koerts-bijl-bijl@penta.nl. 
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De vierdeklassers in Parijs 
 

In de derde periode van het afgelopen schooljaar zijn de vierde klassen weer naar Parijs 

geweest. Alhoewel het deze keer maar twee dagen waren in plaats van drie, hebben we er 

het beste van gemaakt! Mevrouw Groenendijk, mevrouw Langendoen, de heer Van Hulten 

en mevrouw Plooster zijn met de vierde klas meegegaan dit jaar, maar iedereen hoopte 

stiekem dat de heer De Vree meeging.

 

Door: Lieke Zandwijk 

 

Vroeg in de ochtend moesten wij al in de 

bus zitten. We zijn met wat vertraging bij 

de Eiffeltoren uitgekomen, nadat onze 

buschauffeur ruzie had gezocht met een 

andere chauffeur, die bijna tegen onze bus 

was aangereden. We konden helaas niet de 

Eiffeltoren zelf in vanwege de lange rij, 

maar we hebben wel de mini-Eiffeltoren 

gezien die dichtbij de echte stond! 

We zijn met de bus om de Arc de Triomphe 

gereden en zijn daarna naar Place du 

Trocadéro gelopen. Place du Trocadéro is 

een beroemd uitzichtpunt op de 

Eiffeltoren, hier zijn natuurlijk ook veel 

foto’s gemaakt! We zijn met de metro naar 

de Sacré-Coeur gegaan, daar hebben we 

veel trappen getreden voordat er bekend 

werd gemaakt dat je vrij rond mocht lopen 

vanaf dit punt. Wat je ook kon doen was 

verder omhoog gaan in de Sacré-Coeur, wat 

ik je persoonlijk niet zal aanraden voor je 

benen.  

 

Het zijn maar liefst meer dan 250 treden 

omhoog in de Sacré-Coeur, hoewel je hier 

wel een kaartje voor moest kopen en we 

ineens allemaal veertien waren. 

Het uitzicht van bovenin de Sacré-Coeur 

was prachtig en de rest van de klas was aan 

het rondstruinen door de straten en 

winkeltjes, natuurlijk hier en daar een 

souvenir meepikken. Toen we uit de Sacré-

Coeur kwamen gingen we Montmarte in, 

een bekende straat waar veel artiesten zijn. 

En een onmisbare straat is natuurlijk de 

Champs-Elysées! 

Hier mochten we weer even rondlopen 

voordat we gingen verzamelen voor 

avondeten. We konden kiezen uit drie 

verschillende dingen, de service daar was 

niet de beste voor iedereen maar we 

hebben er wel van genoten. Daarna zijn we 

met een boot over de Seine gegaan, waar 

we elke keer als we onder een brug zaten 

gingen schreeuwen voor het echo-effect. 
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(vervolg Vierdeklassers in Parijs) 

Het inchecken in de hotels verliep soepel 

en die avond was er ook iemand jarig 

geweest. Deze reis waren er zelfs twee 

jarigen, waar de docenten ook cadeautjes 

voor hadden gekocht. Het ontbijt in het 

hotel was smakelijk en we konden niet 

wachten om naar Disneyland Parijs te 

gaan! Gelukkig kregen we de kaartjes snel 

en konden we vrij reizen tussen de twee 

parken. Veel mensen zijn in de beroemde 

attracties gegaan, zoals Space Mountain en 

zelfs Tower of Terror! Het verliep allemaal 

zonder gezeur en uiteindelijk waren we 

allemaal terug op ons verzamelpunt, maar 

natuurlijk niet voordat we de 

vuurwerkshow hadden gezien.  

Weer terug in de bus had onze 

buschauffeur gezorgd voor al onze bagage 

sinds er eerder die dag een paar 

complicaties met de bus waren. De 

buschauffeur zal voor ons altijd een 

‘legend’ blijven en iedereen liet dat ook 

graag zien. Natuurlijk werd dat wat minder 

toen we eindelijk allemaal rustig zaten en 

de meesten alweer snel lekker sliepen. 

Uiteindelijk zijn we rond 7.00 uur in de 

ochtend terug aangekomen, het was een 

geslaagde reis. Al helemaal met de bizarre 

hoeveelheid stappen die we allemaal 

hebben gezet! 
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Interview met de dames Van Loon 
M. = Marieke van Loon (Aardrijkskunde) 

S.  =  Steffie van loon (Duits) 

 

 

Hoe is het nu, nu jullie elkaar vaker in de week zien? 

S. Gezellig! Hoe vaker hoe leuker. 

M. Altijd wel gezellig, nu kunnen we samen naar  

 school rijden en samen in de pauze zitten.  
 

Kunnen jullie goed samenwerken en is het in de loop  

van de jaren verbeterd? 

S.  We werken niet echt vaak samen, maar als we het doen  

 lukt het natuurlijk wel. 

M.  Ik weet het niet, we werken niet vaak samen op school.  

 

Was/probeerde je een voorbeeld te zijn voor je zusje? En zag je je zus als voorbeeld? 

S.  Ik heb er nooit echt over nagedacht. We hadden beiden onze eigen dingen waar we 

 mee bezig waren en ik ben er nooit echt bewust mee bezig geweest. 

M.  Ja ik denk van wel, ze ging natuurlijk allemaal opleidingen doen, stages en erna in het 

 basisonderwijs. Ze liet goed zien dat als je iets wilt, dat alles kan als je maar  

 doorzet.  

 

Wat is jullie favoriete vakantiebestemming in de zomer? 

S.  Op dit moment reis ik niet vaak, vliegen is natuurlijk erg duur geworden en door 

 corona ging het niet echt. Vroeger gingen we vaak naar allemaal plekjes in Nederland, 

 wat ik erg leuk vond.  

M. Ik vind Scandinavië echt geweldig! Allemaal dingen bezoeken en terrasjes pakken  vind  

 ik echt erg leuk. 

 

Zijn jullie geïnspireerd door jullie moeder om ook docent te worden? 

S. Ja ik denk het wel, omdat mijn moeder thuis altijd bezig was met lessen voorbereiden 

 en toetsen nakijken ben ik er ook geïnteresseerd in geraakt.  

M. Nee niet echt, ik vond aardrijkskunde altijd wel leuk en daarom heb ik ook een heel  

 andere opleiding gedaan. 

 

  Heb je ook iets meegekregen van de Duitse taal aangezien je zus en moeder  

  docenten Duits zijn? 

  M. Toen ik op Bahûrim zat had ik Duitse les van mijn moeder. Er zat natuurlijk  

   een groot verschil tussen thuis en op school, thuis was ze mijn moeder en  

   op school was ze mijn docent. Ik kan wel iets van de Duitse taal, maar het is  

   niet mijn favoriet. Ik ben dyslectisch en ik hou niet van stampend leren. 
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(vervolg Interview met de dames Van Loon) 

 

Dilemma’s 

Badpak of bikini? 

S. & M.  Badpak. 

 

Zwembad of zee? 

S.  Zee, gezellig op het strand met  

 vrienden. 

M.  Zee, ook leuk met vrienden, is echt  

 een vibe. 

 

Jurk of Rok? 

S.  Eigenlijk beide niet echt, ik draag  

 liever een korte broek. Maar als ik  

 dan toch moet kiezen, dan een jurk. 

M.  Ik heb liever ook een korte broek,  

 maar als ik moest kiezen dan een  

 rokje. 

 

 

 

 

 

Actieve vakantie of luie vakantie? 

S.  Een actieve vakantie, anders wordt  

 het te saai. Ik wil liever dingen  

 bezoeken, naar stadjes gaan en leuke  

 restaurantjes uitproberen. 

M. Actieve vakantie. Ik vind het leuk om  

 dingen te bezoeken, anders ga ik me  

 echt vervelen. 

 

Softijs of schepijs? 

S.  Beide! Ik kan echt niet kiezen. 

M. Moeilijk… Ik denk toch schepijs, want  

 dan zijn er verschillende smaken  

 waaruit je kan kiezen. 

 

Kamperen of hotel? 

S.  Kamperen vind ik veel leuker, met  

 mensen op een camping is veel  

 gezelliger.  

M. Kamperen! 

 

Door: Jorna Schillemans en Collin Hoornweg (3D)  

Agenda Stichting Push 
Na een jaar hard werken op school is het tijd voor wat ontspanning. Onderstaand een greep uit de toffe activiteiten 

die deze zomervakantie door Stichting Push worden georganiseerd. De activiteiten zijn met uitzondering van 

Jumping XL allemaal gratis! 

 

Inschrijven kan via www.stichting-push.nl. 

 

11 juli  Jachtseizoen. Locatie: Bravo in Brielle, 15.00-17.00 uur. 

13 juli   Escaperoom Boot. Locatie: Westzanddijk, tegenover Brandweermuseum Hellevoetsluis.  

  Verschillende tijden mogelijk. 

20 juli   Jumping XL, tegen vergoeding van 12,50 euro. Locatie: Jumping XL, 15.30-17.00 uur. 

25 juli   Levend Stratego. Locatie: Hofweidebos Oostvoorne, 15.00-17.00 uur. 

8 augustus  Stranddag. Locatie: Rockanje Eerste Slag, 14.00-20.00 uur. 

17 augustus  Wie is de Mol? Locatie: Bravo in Brielle, 13.00-18.00 uur. 

 

5



  
Wat doet een decaan? 

Op onze school is mw. Lindenbergh de 

decaan. Maar wat doet een decaan 

eigenlijk voor werk? 

Een decaan is iemand die advies geeft en je 

helpt met het kiezen van je vakken en 

profiel voor de bovenbouw. Als je bij ons in 

klas 2 mavo zit of in klas 3 van de havo krijg 

je een aantal weken keuzelessen. 

In klas 4 mavo begeleidt de  

decaan de leerlingen naar het 

vervolgonderwijs. Je krijgt dan  

informatie over opleidingen  

op mbo en je kunt er terecht  

voor advies. 

 

Dazenleed 

Heb je wel eens gehoord van de ‘Daas’ (meervoud: 

dazen)? Dazen zijn bijzonder irritante steekvliegen die 

op warme zomerdagen vooral in hoog, vochtig gras 

samenscholen. Eigenlijk steken ze niet, maar bijten ze. 

Dit doen ze niet uit zelfverdediging (zoals bijen), maar 

omdat ze stoffen uit jouw bloed nodig hebben voor het 

rijpen van hun eitjes. Als je eenmaal door een daas 

wordt belaagd, dan is hard wegrennen een optie.  

Maar pas op: dazen zijn bijzonder hardnekkig in de 

achtervolging. Kijk je na honderd meter rennen 

achterom, blijken ze vaak nog vlak achter je te zitten. 

Dazenbeten zorgen voor een pijnlijke zwelling. Wat je 

het beste kunt doen: ontsmettingsmiddel erop, daarna 

een koude natte doek of een ijskompres en behandelen 

met een zalfje om de jeuk tegen te gaan. 

 

Dit stukje is geschreven door iemand van jullie school 

die vroeger veel aan de waterkant zat om te vissen en 

daar dus door schade en schande wijs is geworden. 

Tussen hem en de daas is het dan ook nooit meer goed 

gekomen: hij slaat nog altijd wild om zich heen en zet 

het vervolgens op een lopen als er ergens dazen zijn. 

Sommige mensen vinden dat er komisch uitzien en 

lachen zich een kriek, maar voor hem is het écht een 

serieuze zaak…  

 

Prikbord 

Musical op Bahûrim 

In het nieuwe schooljaar starten we weer met de musicalgroep.  

Mw. Silvia LaVos van Jeugdtheater Hofplein, mw. Clement en mw. Lindenbergh werken hieraan 

mee. We gaan repeteren op donderdagavond. Wil je graag toneelspelen, dansen of zingen en 

kun je op donderdagen repeteren? Hou dan in september je Teams in de gaten voor berichten 

hierover! Meer info bij mw. Lindenbergh. 
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Tweedeklassers in Ter Aar

Met alle tweede klassen zijn we van 

maandag 12 tot en met woensdag 14 juni 

naar Het Zwaluwnest in Ter Aar geweest, 

een groot kampeerterrein waar ook 

groepsverblijven zijn te vinden.  

 

Onze kampweek begon in Leiden met de 

citygame ‘Crazy 88’, met daarbij de gekste 

opdrachten en vragen. Zo moesten wij 

willekeurige voorbijgangers een 

compliment geven of een reclamespot 

naspelen. Op de eerste avond aten wij 

spaghetti, gemaakt door het ‘kookteam’ 

bestaande uit mw. Clement, dhr. Dijkema 

en mw. Lindenbergh. Om kwart voor twaalf 

moesten we gaan slapen, maar er werd 

door sommigen nog lang nagepraat.  

 

De volgende dag stond in het teken van 

‘Poldersport’. Het had wel iets weg van 

survival, maar dan in een omgeving met 

veel gras en water. Niemand bleef dan ook 

droog. Ook sommige begeleiders, 

waaronder meneer Oosterman, deden erg 

fanatiek mee. ’s Avonds was er een ‘silent 

neon-disco’, met koptelefoons en keuze uit 

verschillende soorten muziek. Gezamenlijk 

gingen we nog één keertje los op ‘Oya lélé’ 

van K3. Meneer De Vree had het ook  super 

naar zijn zin, want die danste diverse keren 

door de hele zaal. En hij lachte een stuk 

vaker dan in de lessen.  

 

Die avond waren we heel wat eerder 

uitgeteld dan de avond ervoor, want de 

meesten sliepen snel. Op de laatste dag 

bezochten we attractiepark Duinrell. Het 

was op alle dagen erg warm, maar toch 

hebben we genoten. 
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Lezen is belangrijk. Dat is een open deur, een cliché. Zeker in de zomermaanden wordt er meer gelezen. 
Vandaar dat de redactie weer enkele boekentips in deze schoolkrant heeft opgenomen. Wij - de docenten en 
mediathecaris - vinden het belangrijk dat onze leerlingen boeken lezen. Met enige regelmaat kopen wij boeken 
die jullie dan kunnen lenen in de mediatheek. Wij hebben de boeken in genres (thrillers/detectives-fantasy-
probleemboeken/drama-historisch enz.) verdeeld. Zo kun je makkelijker vinden wat je zoekt. Advies nodig?  
Ga op zoek naar ‘de boekenwurm’ van BM. Hij helpt je graag op (lees)weg. Daarnaast kun je onze mediathecaris 
(mevr. De Ruijter) raadplegen of vraag het aan je docent Nederlands. 
 

24 uur 
Marcel van Driel 
(thriller-novelle) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgeverij Kluitman geeft jaarlijks meerdere 
novelles uit. Dat zijn dunne boeken die meestal 
erg spannend zijn. Inmiddels zijn er zo’n 20 
boeken verschenen. Een van de laatste boeken is 
het bloedstollende verhaal ’24 uur’ door Marcel 
van Driel. Claire (16 jaar) is flitsbezorger en begint 
aan haar laatste bezorging. Als zij aanbelt, wordt 
ze verwelkomd door twee jongens die een pistool 
op haar richten. Die jongens houden van iemand 
opjagen. Claire moet alles inleveren 
(portemonnee/telefoon enz.) en krijgt 24 uur de 
tijd om uit handen te blijven van de twee 
jongens. Als het haar lukt krijgt ze 10.000 euro, 
maar als het haar niet lukt wordt ze 
doodgeschoten. De politie inschakelen mag niet, 
dan is ze er geweest. Dan blijkt dat de jongens 
het verhaal niet eerlijk spelen. Om te overleven 
moet Claire de regels veranderen. 
Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief 
van Claire en heeft veel vaart. 
14+ 
(Dit boek kun je binnenkort lenen in onze mediatheek) 

 
 

Catch 
Elvin Post 
(thriller) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catch is een jongerenapp. Roos (17 jaar) maakt 
een afspraak met Noah. Dan gebeurt er iets 
vreselijks: twee meisjes worden vermoord en ze 
worden aangetroffen met een prinsessenjurk. 
Roos ’vriendin Julia waarschuwt haar om niet af 
te spreken. Als Noah niet op de afspraak 
verschijnt, is Roos erg teleurgesteld. Zij spreekt in 
hetzelfde café af met drie jongens. Dan horen ze 
dat een derde meisje op dezelfde wijze om het 
leven is gekomen. Roos wordt ook angstig en ze 
twijfelt eraan of ze toch nog een keer met Noah 
moet afspreken. Ze vindt hem echter  
Woest aantrekkelijk en spreekt af. Ze weet echter 
niet dat ze ook op de slachtofferlijst staat. De 
dader komt aan het woord op de zwarte 
bladzijden.  
Een verhaal dat heel erg lijkt op de boeken van 
Mel Wallis de Vries. Niet vernieuwend, wel 
spannend! 
13+ 
(Binnenkort in onze mediatheek te leen) 

 
Extra zomerleestip:  Winnen van de wereld door 
Mark Boode. Een activistisch verhaal over het 
klimaat. Genre: jongerenroman. 
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De Grote BM-DOCENTENFotoQuiz 

“Ook docenten waren ooit kinderen” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE NAMENLIJST: 

A. mw. Groenendijk (wiskunde, rekenen)  M. mw. De Roodt (Engels) 

B. mw. Lindenbergh (decaan)  N. dhr. Van Tilburg (Duits) 

C. dhr. Barnhoorn (Nederlands)  O. mw. Van Loon (Duits) 

D. mw. Ouwendijk (Nederlands, LBS)  P. mw. Baars (inft) 

E. mw. Smit (aardrijkskunde, inft)  Q. mw. Van Vliet (wiskunde, rekenen) 

F. mw. De Leeuw (biologie)  R. mw. Tol (wiskunde, rekenen) 

G. dhr. Holwerda (directeur)  S. mw. De Ruijter (mediatheek) 

H. mw. Plooster (aardrijkskunde)  T. dhr. De Vree (biologie) 

I. dhr. Weeda (afdelingsleider)  U. mw. Aantjes (Engels, maatsch.leer) 

J. mw. Van der Marel-Nagtzaam (CKV)  V. mw. Herrewijnen (Engels) 

K. dhr. Van Bokkem (mediatheek, rekenen)  W. mw. Koerts-Bijl (leren & organiseren) 

L. mw. Langendoen (Engels)  X. mw. Clement (LBS) 

 

 

We hadden niet gedacht dat het ooit zou lukken, maar her en der hebben we wat oude 

baby-/kinderfoto’s opgespoord van mensen die op Bahûrim werken. En ja, het is echt 

waar… ook een flink aantal van jouw docenten zit ertussen! 

 

Hoe werkt het? 

Aan jullie de moeilijke taak om uit te vinden wie wie is. Iedere foto die je op pagina 10 en  

11 ziet, moet worden gekoppeld aan een naam uit de lijst hieronder. Dit doe je met behulp 

van de nummers bij de foto’s en de letters die voor de namen staan. Jouw oplossing kun je 

tot maandag 29 augustus 2023 insturen door met je telefoon of tablet de QR-code 

onderaan pagina 11 te scannen en het digitale formulier in te vullen. 

 

Heb je er aardig wat goed geraden of gezien? Of wist je ze zelfs allemaal? Dan maak je kans 

op een leuke prijs, die we na de zomervakantie gaan uitreiken. Als je meedoet, krijg je 

hierover bericht via Teams. 

 

Ga snel door 

naar de foto’s >>> 
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De Grote BM-DOCENTENFotoQuiz 
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De grote BM-DOCENTENFotoQuiz 
 

    

Nou, dit waren ze dan! Leuk of niet leuk? Wij zijn benieuwd 

hoeveel jullie er goed hebben kunnen raden. 

 

We schreven het al in de uitleg op pagina 9, maar het kan 

geen kwaad om het nog een keer te doen: als je de QR-code 

hiernaast scant, kun je jouw oplossing aan ons doorgeven. 

Voor de beste quizdeelnemer(s) hebben we na de zomer- 

vakantie een leuke prijs. 
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Flessenvoetbal, het ultieme zomerspel 
Je kunt dit spel spelen met twee tot ongeveer acht 

personen. Op een groot veld of een verlaten 

(school)plein zet iedereen een met water gevulde PET-

fles (zonder dop) ergens neer. Het is de bedoeling dat je 

met de bal de flessen van je tegenstanders omver schopt, 

terwijl je je eigen fles verdedigt. Als er een fles omver 

gaat, mag de eigenaar deze alleen weer rechtop zetten 

terwijl hij/zij de bal in de hand heeft. Dus als de bal weg 

is gerold: eerst ophalen, dan pas je fles rechtop zetten! 

De winnaar is degene die als laatste nog water in 

zijn/haar fles heeft zitten      .  

Mijn opleiding na Bahûrim 
Hoi, Amber hier,  

Ik wil jullie even wat vertellen over je vervolgopleiding kiezen  

en hoe ik die van mij heb gekozen! Ik zat ook op Bahûrim en ik  

heb het best wel naar mijn zin gehad daar. Ik ben een  

mbo-opleiding gaan doen op het Grafisch Lyceum in Rotterdam.  

Ik vind het hartstikke leuk hier, maar ik had altijd al gedroomd  

van een opleiding met héél veel knutselen. Ik teken best veel op  

mijn opleiding en dat vind ik ook super leuk.  

Ik heb dus ook niet de opleiding gekozen waar ik altijd al van had gedroomd als een klein 

meisje… maar ik weet wel dat ik een goede toekomst kan hebben met deze opleiding.  

Ze zeggen altijd: ‘volg je dromen.’ Doe dat ook vooral! 

Dus je ziet maar, ook al vind je de ene opleiding leuker aan het begin, ben je beter af met 

de andere opleiding. Ik hoop dat, als je slaagt, je een leuke opleiding kiest die bij je past!  

Groetjes, 

 

Amber Beljaars 
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Interview met Sander (examenklas) 

 
Hoe heb jij je voorbereid voor de examens? 

Ik heb heel vaak de boeken van de vakken doorgelezen en ook stukken uit oude boeken. Ik 

heb ook veel uitlegvideo’s gekeken op YouTube en ook een aantal video’s over hoe de 

examens precies gaan. 

Hoe vond je de examens gaan? 

Het was heel rustig dus dat was fijn. Verder was iedereen ook voor het eerst op tijd en de 

examens gingen nog best goed. Het waren wel echt superveel vragen, waarschijnlijk wel 

vijftig per toets. Maar ik heb er zeker een goed gevoel over, dus volgens mij ga ik door.  

Waar ga je heen als je afgestudeerd bent en waarom? 

De brede opleiding engineering aan de RDM-kade te Rotterdam. Het is mbo-niveau. ik wil 

daar graag heen omdat ik daar leer om dingen te ontwerpen met computers en in de 

praktijk. Bijvoorbeeld ijzer bewerken, maar ook veel over motoren en techniek. 

Wat wil je later gaan doen en waarom? 

Ik wil graag achtbanen ontwerpen. Dat is omdat ik het interessant vind hoe de karretjes en 

de baan werken. Zelf vind ik het ook leuk om in de achtbaan te zitten. En het is altijd leuk als 

het er om de achtbaan heen een beetje leuk uitziet. Maar sommige achtbanen vind ik wel 

saai, bijvoorbeeld die in de Efteling. Toverland is mijn voorbeeld. 

Wat wil je nog zeggen tegen mensen die nu nog hier op school zitten? 

Ik wil graag zeggen dat de examens makkelijker zijn dan je van tevoren denkt. Meestal zijn de 

tentamens moelijker. En maak zo veel mogelijk plezier in de jaren die je hebt, want voor je het 

weet is het voorbij!  

Wat ga je het meeste missen hier? 

De kleine school met de goede sfeer. Ook ga ik de theatervoorstellingen missen en de 

activiteiten, want dan had ik altijd veel lol. 

Keuzestress… 

Zomer of winter?   Winter. 

Korte broek of lange broek?  Kort!!! 

Softijs of schepijs?   Dat is een makkelijke keuze: softijs. 

Koffie of chocomel?   Chocomel, maar koffie klinkt leuker. 

Tekenen of muziek?                              Tekenen, maar dan wel online. 

Nederland of Engels                             Sowieso Engels. Nederlands is veel ingewikkelder. 

 

Door: Feija Baars (1D) 
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Werkweek Ardennen klas  3 

 
door: Lev en Noah (3D) 

 

Van 15 tot en met 17 mei waren wij met de 

derde klas op werkweek in de Belgische 

Ardennen. Hier hebben we veel uitstapjes 

gemaakt en hebben we op de eerste dag 

een nachtdropping gedaan. Dit was erg 

spannend en vermoeiend, veel mensen 

konden de weg terug niet meer vinden en 

zijn vervolgens gered door meneer 

Oosterman. Da dag hierop konden we 

kiezen of we gingen kajakken of 

mountainbiken. 

 

De kajakroute was ook heel erg lang, maar 

had wel een prachtig uitzicht over het 

gebergte en een kasteel.  

 

De mountainbikers hebben ongeveer  

14 kilometer gefietst. Het grootste deel van 

de route was bergopwaarts. Bergafwaarts 

ging het heel hard, ongeveer 45 kilometer 

per uur. Het uitzicht was wel heel mooi, 

althans je kon niet ver het bos in kijken 

want alle bomen stonden ervoor. Ook 

waren er veel prachtige weilanden. De 

meeste mensen waren klaar om ongeveer 

14.00 uur te lunchen. Tevens gingen er ook 

nog een paar mensen een stuk verder 

fietsen. 

De volgende dag hebben we een 

klimparcours afgelegd, dit was erg 

interessant. We begonnen met een 120 

meter lange ondergrondse tunnel waar we 

doorheen moesten kruipen. Daarna zijn we 

van een hoge berg afgesprongen, met 

behulp een zipline. We hebben een lekkere 

lunch gehad om vervolgens weer het 

parcours te vervolgen. We zijn hoog in de 

bomen geklommen, we moesten door een 

grote buis omhoog en sprongen van net 

naar net. 

Nog dezelfde avond gingen we terug naar 

Brielle en konden we alles uitpakken. 
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Mijn favoriete sport: DUIKEN 

Door: Finn Arkenbout (3D) 
 

Duiken is een leuke en spannende ervaring in 

de diepte van de zee en het water. Duiken is 

niet zo’n moeilijke sport om te leren, maar je 

moet wel goed weten hoe je met situaties 

omgaat tijdens je duik. Je hebt veel 

verschillende soorten duikcursussen, 

waaronder recreatieduiken, caveduiken en 

commercieel duiken. Dit zijn de hoofdsoorten 

duikcursussen die je kunt volgen in Nederland.  
Recreatieduiken is de meest beoefende en 

bekendste vorm van duiken. Dit is weer 

onderverdeeld in twee verschillende soorten. 

Zo heb je ‘open water’ en ‘advanced’. Bij 

recreatieduiken in het open water mag je maar 

tot 18 meter diep en mag je alleen de 

basisspullen gebruiken. Bij ‘advanced’ mag je 

tot 40 meter diep duiken en leer je ook op een 

andere mix van lucht te duiken. Ook leer je 

tijdens recreatieduiken de theorie over hoe 

alles werkt en waarom sommige dingen 

noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld waarom je altijd 

je buddy (persoon met wie je duikt) moet 

checken voordat je gaat duiken. 

Caveduiken is een vorm van duiken waar bij je 

een grot (‘cave’) in gaat en door donkere of 

soms mooie grotten heen duikt. Bij caveduiken 

moet je leren hoe je met een situatie omgaat 

als je niet zomaar naar boven kunt. Je leert ook 

hoe je met andere apparatuur dan bij een 

normale duik omgaat. 

Commercieel duiken is de vorm van duiken 

waar bij het een écht en goed betaald beroep 

wordt. Je gaat bijvoorbeeld lassen aan 

olieplatformen of helpen bij het onderhoud 

van havens. Commercieel duiken is heel goed 

betaald maar ook heel gevaarlijk. Je kunt door 

de druk onwel raken of decompressieziekte 

krijgen. Dat gebeurt wanneer het 

stikstofgehalte zich snel opbouwt maar 

langzaam afneemt, waardoor je last van je 

gewrichten krijgt. 

 

 

Summer vibes 

 

Year of Summer 
Wildstylez and Niels  
Geusenbroek 
 
Een leuk nummer met  
een fijne summer vibe. 
Erg aan te raden. 

 

 

Young, Wild  
and Free 
Snoop dogg, Wiz Khalifa, 
Bruno Mars 
 
‘Chill’ nummer om op 
het strand of naast het 
zwembad te hebben. 
 

 

Summer 
Calvin Harris 
 
Een bekend nummer  
met leuke dansvibes.  
Grote aanrader voor  
de zomer. 

 

 

Life is a highway 
Rascal Flatts 
 
Leuk nummer dat veel 
mensen kennen uit de 
film ‘Cars’. Aanrader 
voor als je aan het rijden 
bent. 
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Fotowedstrijd 

 
We… uhhh…  

          YOU are going on a summer holiday… 

 
 
 

 
 
 
 

Ook in deze zomereditie van ‘Blik op Bahûrim’ een fotowedstrijd waarbij 

je een leuke cadeaubon kunt winnen!               

Dus maak een leuke, grappige, gekke, rare, inspirerende, mooie, bijzondere, 
toffe, aparte foto van jou en het vakantieland waar je verblijft!  

Enne…  
  natuurlijk kan dit ook ‘gewoon’ in Nederland zijn! 
 
 
Stuur je foto voor 29 augustus 2023 naar: p.koerts-bijl-bijl@penta.nl. 
De prijsuitreiking is in de tweede week ná de zomervakantie. 
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Leerjaar 1 op kamp in Ter Aar 
 

Net als leerjaar 2 zijn de klassen van leerjaar 1 op kamp in Ter Aar (Zuid-Holland) geweest. 

Lees hier het verslag van Femke, Preza en Vienna uit klas 1A. 

 

De eerste dag van kamp gingen we naar Duinrell in Wassenaar. 

Daar waren we van 10.00 tot 15.00 uur. Na dit pretparkbezoek 

reden we naar het kamphuis in Ter Aar. Daar hadden we vrije tijd 

tot het eten. Mevrouw Clement had spaghetti gemaakt.  In de 

avond hebben we waterspelletjes gespeeld.  

 

De tweede dag gingen we op de fiets naar ‘Poldersport’.  

We waren daar heel lang. In de avond aten we patat en 

een snack. Na het avondeten gingen we ons witte shirt 

verven in neonkleuren, want in de avond hadden we een 

neonparty. Dat was ook meteen een ‘silent disco’.  

De derde dag gingen we naar Leiden. Daar deden we het 

stadsspel ‘Crazy 70’. Ook in Leiden hadden we nog vrije 

tijd. Om 14.45 uur gingen we terug naar Brielle. 
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Zomer-Kokkerellen  
Met Feija (1D) 

 

Oreo-milkshakes 
Voor 6 personen 

Duur: 15 min. 

 

Ingredienten: 

- 900 ml melk 

- 12 bolletjes vanille-ijs 

- 22 oreo’s 

- En voor de topping nog meer oreo’s, slagroom  

 en hagelslag. 

 

Bereiding: 

Verkruimel de koekjes en mix ze samen met de melk en het vanille-ijs tot een shake. 

Schenk de shake in een gekoeld glas en werk af met wat slagroom, chocoladesiroop en een 

oreokoekje. 

 

 
Zelf fruitijsjes maken 
Voor 6 personen 

Duur: 1,5 dag 

 

Benodigheden: 

2 bakjes aardbeien 

3 sinaasappels 

4 kiwi’s 

2 bakjes bosbessen 

2 bakjes frambozen 

Blender 

Setje van 6 ijsvormpjes 

 

Bereiding: snijd eerst al het fruit in stukjes. Het hoeven geen grote stukken te zijn, gewoon 

normale stukjes. Houd het fruit in apartje bakjes of op hoopjes. Gooi als eerste de aardbeien 

in de blender. Blend ze helemaal totdat het sap is. Giet het aardbeiensap in de ijsvormpjes, 

zodat er een laagje ontstaat. Dan doe je dat een uur in de vriezer. Daarna spoel je eerst de 

blender even om, dan doe je de sinaasappels in de blender en maak dan een zelfde laagje 

met sinaasappelsap (bovenop het aardbeiensap). Dat doe je weer een uur in de vriezer en zo 

ga je door met iedere soort fruit dat je hebt. Maak laagjes van ongeveer 1 tot 2 cm. Schenk 

het laatste laagje niet helemaal tot de rand, anders overstroomt het als je het stokje erin 

steekt. Laat de ijsjes nog een nacht in de vriezer staan en de volgende dag heb je écht iets 

lekkers! Het zou ietsje langer kunnen duren voordat de ijsjes helemaal bevroren zijn. 
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Interview met Zoë Haddon 

(oud-leerling Bahûrim)  

 
Door: Mercy (1D) 

 

Hoe oud ben je nu en in welke periode zat je op  

Bahûrim? 

Ik ben nu 19 jaar. Ik zat dus op deze school in de 

periode 2015-2019. 

 

Heb jij meegedaan aan een musical en zo ja welke? 

Ja! Ik heb meegedaan aan twee musicals. 

Dat waren De Drie Musketiers & De Sneeuwkoningin. 

 

Wat vond jij het leukste aan de musicals? 

Je zet met de groep een hele toffe show neer waar je met z’n allen heel hard aan hebt 

gewerkt. Het acteren en met elkaar zijn vond ik ook hartstikke leuk! 

 

Wat is je algemene mening over de school? 

Het is een hele goede school, waarbij persoonlijke aandacht centraal stond. Ik voelde me niet 

zomaar één van de leerlingen, maar ik kon ook echt een band opbouwen met de docenten. 

 

Wat was jouw ervaring met de lessen? 

Tijdsduur vond ik op zich wel oké, maar nu hebben jullie een lesduur van een uur en dat had 

mij ook fijn geleken. Balans tussen lesgeven en zelf bezig zijn (creatief) vond ik ook heel goed 

en de docenten vond ik vooral leuk. 

 

Wat vond jij van de pauzes? 

Ik vond het af en toe druk in de pauzes. Vaak drukker in de winter omdat iedereen dan 

natuurlijk binnen zit, maar er zijn wel genoeg plekken om te zitten (binnen en buiten). 

 

Hoe kijk je erop terug? 

Ik kijk er met veel plezier op terug. 

 

Heb je nog een tip voor scholieren? 

Ja, meerdere zelfs! 

- Doe de spullen die je niet meteen nodig hebt in je kluisje zodat je die niet de hele dag hoeft 

rond te dragen. 

- Probeer een doel te stellen voor wat je wilt bereiken, dat geeft je motivatie om door te 

gaan. 
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Het personeelsuitje op Bahûrim 
Op dinsdag 6 juni hadden jullie vrij. Nou vrij, de leerjaren 1 en 3 moesten het eerste uur 

nog een toets maken. Toch vreemd: vrij op dinsdag. Dat klopt, want de personeelsleden 

van school gingen op pad. De feestcommissie - bestaande uit de dames Van der Marel-

Nagtzaam, Smit en meneer Hendriks Berendsen - hadden een uitstapje naar Utrecht 

bedacht. Per bus nog wel. Dat is nog eens wat anders dan een excursie met leerlingen van 

een van onze vier leerjaren. Eigenlijk is het helemaal niet anders. Nerveus drentelende 

collega’s (is de bus er al?) en vooral enkele docenten die de achterbank alvast 

reserveerden. Dat lijkt toch wel op jullie gedrag, nietwaar? Jullie lezen in deze schoolkrant 

over diverse excursies die georganiseerd werden in Parijs, de Ardennen en in Ter Aar, 

althans in het gedeelte dat daar nog overeind stond na een verwoestende brand. En nu 

ook over onze belevenissen. 
Het bleek een zonnige dag, geen tropische 

temperaturen zoals nu het geval is, en na een 

dik uur reizen kwamen wij in de buitenwijken 

van Utrecht terecht. De organisatoren hadden 

een fusion restaurant geboekt om de lunch te 

nuttigen. Wij kwamen - wij waren met 32 

personeelsleden - terecht in een grote loods. Ik 

kan jullie verzekeren dat de meesten vol 

afschuw naar de gerechten keken. Geen pizza’s 

of van vet druipende hamburgers, maar 

oriëntaalse gerechten uit de Aziatische keuken, 

zoals Dimsum en Okonomiyaki, Japanse 

pannenkoeken op een satéstokje. Over stokjes 

gesproken: je moest ook nog met stokjes eten. 

Gelukkig hoefde dat bij de mangosoep met 

wortel en kokosroom niet en diverse collega’s 

waren onmiddellijk met mes, vork en lepel in 

de weer. 
 
 

 

 

Daarna volgde van 13.00 uur tot 16.00 het 

hoofdprogramma: City gaming. De docenten 

kregen nu zelf eens uitleg. Wij werden in vier 

groepen van acht verdeeld. Iedere groep kreeg 

een iPad en een plattegrond. Er konden punten 

verdiend worden door vragen te 

beantwoorden, een ‘vijandelijk’ team uit te 

dagen en het maken van originele foto’s. 

Tevens kon elk team vijf bommen droppen en 

konden punten in mindering gebracht worden 

als je betrapt werd door de geheime politie. 

Het fanatisme droop er in eerste instantie 

vanaf, maar al gauw merkten wij dat de strijd 

tussen twee teams ging. De groep van meneer 

Holwerda vond 65 punten al genoeg en de 

groep van meneer De Vree vond het drinken 

van - alcoholische - versnaperingen 

belangrijker dan een foto te maken in een 

glascontainer. De groep van meneer Van 

Hulten - hij werd vergezeld door zeven dames! 

- en de groep van mevrouw Aantjes streden 

om de bokaal, want dat was de prijs.  
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(vervolg Personeelsuitje op Bahûrim) 

 

Gelukkig zat ik in het winnende groepje. Dat 

kwam vooral door de kwaliteiten van mevrouw 

De Bondt - wat kan zij kaartlezen - en de 

creativiteit van enkele groepsleden bij het 

maken van foto’s. De dolste capriolen werden 

uitgehaald. Om 16.00 uur kwam de organisatie 

van het spel naar de Dom in het centrum en 

werden - onder grote hilariteit - de foto’s 

tentoongesteld. Misschien krijg je bij dit 

artikeltje wat beeldmateriaal onder ogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het winnende team zal je niet verbazen als je 

ziet welke fanatici daar inzaten. Ze hadden 

verreweg de meeste kilometers afgelegd. Ik zat 

al op 16.500 stappen. Dat is normaal 

gesproken mijn weekgemiddelde. 

Daarna was het anderhalf uur vrije tijd. Velen 

zochten een terrasje op in de zon, een enkeling 

(naam hoef ik niet te vermelden) ging een 

Belgisch biercafé in. Om circa 18.00 uur 

werden we in hetzelfde restaurant verwacht 

voor het diner. Drie gangen met allerhande 

vreemdsoortige, maar heerlijke gerechten: van 

spekkoek tot Korean fried chicken. 

Om 20.15 uur werd de terugreis naar Brielle 

ingezet. Waarom is zo’n personeelsuitje 

belangrijk? Net zoals bij jullie leer je dan de 

ander (jouw collega’s) op een andere manier 

kennen en praat je over zaken en onderwerpen 

die je normaliter in de docentenkamer niet 

bespreekt. Belangrijk dus, maar zeker ook 

gezellig. Daarom dank aan de organisatoren 

van dit uitje.  

Dhr. Jansen 

 
Kort verhaal: 
Zomervakantie en dan… 

We schrijven juli 1989, kwart over vijf ’s ochtends, zomaar een plantsoen in een Zuid-

Hollandse nieuwbouwwijk. In het eerste ochtendlicht beweegt zich door het hoge gras 

een jongen van 12 muisstil langs het water. In zijn linkerhand houdt hij het hengsel van 

een plastic emmertje dat voor zo’n driekwart is gevuld met aardappelkruim en geweekte 

tarwekorrels. Af en toe graait hij wat van het plakkerige goedje uit de emmer om dit bijna 

geruisloos vlak langs de oevers in de vijver te strooien. Hoe voorzichtig ook, een vroege 

meerkoet toont zich direct nieuwsgierig en snelt zich onbeschaamd naar de plek waar de 

lekkernij zojuist onder water verdween. De wat lompe watervogel wordt met zachte 

kssssst-geluiden op afstand gehouden, maar is zeker de eerste vijf minuten bijzonder 

hardleers. Terwijl de meerkoet het eindelijk voorgezien houdt en in een rietkraag 

verdwijnt, laat de jongen zijn vistuig met aan het uiteinde een flinke klomp zelfgemaakt 

roggedeeg in het rimpelloze water zakken. Tevreden settelt hij zich in zijn klapstoeltje en 

wacht op de dingen die komen gaan. Over een paar weken begint het onvermijdelijke 

nieuwe avontuur in de brugklas. Het zorgt voor een hoop spanning en onrust. Gelukkig 

kan hij, voordat het zo ver is, nog heel even van zijn rust genieten… 

 

Hans van Bokkem (17 jr.), september 1994 
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Bahûrim-nieuws 
 

Aan het einde van een schooljaar zijn er altijd wijzigingen in het aantal mensen die bij school 

betrokken zijn. Zo gaan de geslaagden na vier (soms vijf) jaar onze school verlaten.  

 
Uiteraard komen er weer nieuwe brugklassers (90 in getal) onze school bevolken. Ook bij het 

onderwijzend personeel zijn er wijzigingen: mensen gaan definitief met pensioen, zoeken een 

andere uitdaging binnen of buiten het onderwijs of stoppen/verkassen om hen moverende 

redenen. 

 

Groot nieuws wordt het als de in Brielle en 

wijde omtrek bekende, geliefde en bevlogen 

directeur Jelle Jan Holwerda - na tientallen 

jaren in de functie van directeur gewerkt te 

hebben - stopt. Naast het grootvaderschap 

zal hij betrokken blijven bij Penta en 

Bahûrim. U zult vast wel vernemen in welke 

functie(s) hij terugkeert. Op vrijdag  

1 september zal er afscheid genomen 

worden.  

Dat betekent echter dat Bahûrim een  

nieuwe directeur krijgt. Na een zorgvuldige 

sollicitatieprocedure werd unaniem besloten 

dat dhr. D.L.G. Weeda per 1 september de 

scepter van dhr. Holwerda overneemt.  

 

 

 

 

 

 

Dhr. Weeda is bepaald geen onbekende 

binnen de Penta-scholengroep en Bahûrim. 

Hij is er al veel jaren actief, de afgelopen jaren 

als afdelingsleider. In deze hoedanigheid hield 

hij zich met veel onderwijskundige issues 

bezig. Hij was actief betrokken bij onder meer: 

kwaliteitszorg, examenzaken en ICT/digitale 

didactiek. Daarnaast maakte dhr. Weeda deel 

uit van het platform onderwijs van de Penta-

scholengroep. Als docent was economie zijn 

hoofdvak. 

Het zijn bepaald geen kleine schoenen die 

gevuld moeten worden, maar wij hebben de 

overtuiging dat onder de inspirerende leiding 

van dhr. Weeda op innovatieve wijze verder 

gebouwd kan worden aan de ontwikkeling 

van Penta Bahûrim. De schoolkrantredactie 

wenst dhr. Weeda alle succes toe in deze 

nieuwe functie. 


